
	

EERST ZIEN DAN GELOVEN 
EEN THEATRALE FIETSROUTE 
DOOR AMSTERDAM ZUID 
VRIJDAG 14 & ZONDAG 16 MEI 
 
 

Beste	relatie,	

	

Iedere	dag,	elke	week	of	misschien	maar	een	paar	keer	per	jaar	komen	Amsterdammers	in	gebedshuizen	samen	om	zich	

te	verbinden,	met	anderen	en	met	hun	geloof.	Voor	Eerst	zien	dan	geloven	vroegen	CC	Amstel	en	artistiek	coördinator	

Hanna	 Timmers	 aan	 drie	 theatermakers	 om	 zich	 onder	 te	 dompelen	 in	 de	 verhalen	 van	 de	 Oranjekerk	 in	 de	 Van	

Ostadestraat,	de	islamitische	gemeenschap	Al	Choura	in	de	Jekerstraat	en	de	Liberaal	Joodse	Gemeente	aan	de	Zuidelijke	

Wandelweg.	

	

De	afgelopen	maanden	presenteerden	Gerbrand	Bos,	Khadija	Massaoudi	en	Hilde	Tuinstra	kleine	ontmoetingen	in	een	

vorm	die	past	bij	de	huidige	realiteit.	Op	vrijdag	14	en	zondag	16	mei	komen	deze	verhalen	samen	en	presenteren	wij	het	

slotstuk	tijdens	een	besloten,	theatrale	fietsroute.	Samen	met	een	gids	fiets	je	in	tweetallen	vanaf	CC	Amstel	langs	de	drie	

gebedshuizen,	om	weer	te	eindigen	bij	ons	theater.		

	

Wij	 nodigen	 je	 van	 harte	 uit	 deel	 te	 nemen	 aan	 deze	 theaterroute.	 Op	 vrijdag	 14	 en	 zondag	 16	mei	 zijn	 er	 tijdsloten	

beschikbaar,	tussen	12.00	en	17.00	uur.	We	bieden	 je	één	plek	aan	die	via	onze	website	te	reserveren	 is.	Let	wel,	er	 is	

beperkt	plek.	

	

Indien	 je	niet	beschikt	over	 een	 fiets,	 niet	 kunt	of	wilt	 fietsen	of	 andere	 vragen	heeft,	 neem	dan	 contact	op	met	 Julia	

Rachman	via	julia@ccamstel.nl	of	06	112	941	80.	

		

We	hopen	je	te	mogen	verwelkomen	bij	Eerst	zien	dan	geloven!	

	

Hartelijke	groet,	

ook	namens	Hanna,	Gerbrand,	Khadija	en	Hilde	

Team	CC	Amstel	
	

NB	Deze	theaterroute	valt	volledig	binnen	de	richtlijnen	omtrent	het	coronavirus.	Lees	hier	welke	veiligheidsmaatregelen	wij	hebben	genomen.	

	

	


